
 

Halloween 2014 

 

Op vrijdag 31 oktober 2014 organiseren wij net als vorig jaar weer een  

spannende Halloween-avond voor de kinderen (en ouders) uit de buurt.  

 

De avond bevat drie delen: 

Vanaf ca 17:00 uur ontvangst en eten op de Spoortuin bij het huisje 

Rond 19:00 uur lampionnentocht voor de kinderen (o.b.v. hun ouders) door de Spoortuin en via de achteruitgang langs de 

deuren van de Essenburgsingel, G.W. Burgerplein en weer terug naar de Spoortuin (zie route). 

Na terugkomst en wat Glühwein, is er een tweede tocht door de Spoor(/k)tuin, 

spannender, voor hen met durf en sterk hart.  

 

Dit jaar willen wij graag gebruik maken van ieders (culinaire) creativiteit bij het organiseren van dit feest.  

Daarom verzoeken wij allen eten mee te nemen voor de avond.  

Wij verzorgen de water, wijn en ranja. Mocht je iets anders willen drinken, graag zelf voor zorgen. 

 

Voor de lampionnentocht kunnen de kinderen zelf een lampion meenemen.  

De bewoners langs de route die wat willen uitdelen, wordt gevraagd dit middels versiering of teken duidelijk te maken.  

Wij schatten circa 60 kinderen?  

 

Voor “de Halloween-ervaring” in het spoortuinpad zou het fijn zijn wanneer je een bijdrage zou 

kunnen leveren in de vorm van een spannend object, installatie of voor later op de avond als 

figurant (denk aan: pompoen, spin, vleermuis, spook, heks, skelet, dracula, monster, zombie, 

Frankenstein, duivel, zwarte kat, geest, rookmachine, geluidsinstallatie). 

 

 

Mochten jullie nog vragen hebben, horen wij het graag 

 

HalloweenEssenburgsingel@outlook.com 

 

 

Lieve Groet, 

Manon                &                   Caroline 

 

 


