
De Spoortuin is er voor iedereen deze buurt. Dus ook voor u! Komt u 
zondagmiddag kijken naar het lentegroen? Er is van alles te zien en te 
doen.

We gaan samen aan de slag om moestuinbakken te bouwen van 
gerecyclede stoeptegels. Hoe meer mensen helpen, hoe sneller het 
gaat.  Ook wordt de eerste vruchtbare aarde in de bakken gestort.

En verder:
Wist u al dat we sinds vorige week bijen hebben in De Spoortuin, 
met ook nog eens de jongste imker van Rotterdam? Zondag wordt hij 
gekroond!

Ook gaan we onder meer:
Kastelen bouwen met stoeptegels voor kinderen
Boomhutten ontwerpen met kinderen: waar moet de ideale boomhut 
komen en hoe ziet die er uit?
Brandnetels plukken voor de soep, de brandnetelsoufflé en 
brandnetel-met-spekjesproeverij. Wie durft?  

Nota bene: Een filmcrew van Groen Dichterbij komt deze middag ook 
even een kijkje nemen.
 
Komt u zondag ook? Het wordt een dag om niet te missen!
Verhinderd? Jammer, maar u bent ALTIJD welkom. De Spoortuin is er 
voor u. Elke zondagmiddag wordt er gewerkt en gespeeld. Vaak ook op 
andere dagen. Alle hulp is welkom, alle bezoek ook!

IN DE SPOORTUIN,     ZONDAG 26-5-2013,     12.00-16.00

FEEST IN DE SPOORTUIN !

Deze zondag klusfeest in De Spoortuin voor alle buurtbewoners

Volg alle 
activiteiten via 

Twitter @Spoortuin 
of bezoek de website 
www.spoortuin.nl


